
STORY LINE:  De zieke kamer – baby Syndroom van Down – Bulgaars  

 

 Brief van moeder naar leerlingen 

 Brief leerlingen 3 en 4 VVL 

 Eventueel tienermoeder 

  

 

 Stap 1: 

o Nederlandse brief opmaken over Bulgaarse vrouw die problemen pas bevallen is 

en een baby met Syndroom van Down heeft. 

o Iemand zoeken om Bulgaarse brief op te stellen  

 Tolk Gent, info Joke (TV Gent – Wolterslaan – Gent – 09/235 29 63 – 

www.tvgent.be) 

 Saskia (vorige poetsvrouw)??    

 

 Stap 2:   

o Die brief opsturen naar Labyrint. Het is van een moeder en baby met  Syndroom 

van Down 

 

 Stap 3:  

o Yves brengt de brief naar de leerlingen in de klas 

o Leerlingen proberen brief te lezen, zonder onze medewerking 

o Yvanka moet brief vertalen 

 

 Stap 4: doelstellingen GWT:  

o Kinderkamer kunnen inrichten 

o Leerlingen bekijken de film “le huitième jour” 

o Documentaires over Syndroom van Sown – de ziekenkamer,… 

o Leerlingen leren een (KDV – kleuterschool – lager onderwijs – BSO) kennen 

o Begeleid zelfstandig wonen 

o Wat na 18 jaar? 

o Wat als mama dood zal gaan? 

o Het omgaan met allerlei mensen 

o Speciale zorgen rond een kind met Syndroom van down 

o  

 Stap 5: eindproduct 

o Foto’s + informatie in boekvorm 

 

 

http://www.tvgent.be/


Elementen in de brief: 

 Bulgaarse 17 jarige vrouw 

 Bevallen van kindje Syndroom van Down  naam:  Nikolina 

Cyrillisch alfabet 
Latijns 
alfabet 

Uitspraak Betekenis 

Николина  Nikolina  Nikoliena  Overwinnaar van de mensheid  

 

 Geboren 25/02/2012 

 Naam mama:  Anka Galina Stoeva 

 Eventjes terug naar haar land om haar mama hulp te vragen, want van die 

verpleegkundige in België heeft ze niet veel verstaan 

 Ze vraagt vooral: 

o Inrichting kinderkamer – zieke kamer 

o Speciale verzorging 

o Toekomst kind 

 Speciale dagverblijven / opvang?  Neelke  

 Speciale scholen? 

 Eind mei, begin juni komt ze terug naar België en zou dan graag verdere info krijgen 

van ons naar de verdere toekomst toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief: 

Hey, 

Ik zit met een probleem en heb hier geen familie. Ik heb een kind gekregen, ben 17 jaar en 

via een vriendin heb ik jullie adres gekregen. 

Ik ben in februari bevallen van Nikolina en weet me geen raad want mijn kind is een 

mongooltje. Ze hebben mij in het ziekenhuis van alles gezegd, maar ik heb er niet veel van 

verstaan en zouden jullie mij kunnen helpen. 

Ik sta er alleen voor en zal moeten gaan werken. Hoe kan ik verder zorgen voor mijn kind? 

Ik ben nu terug naar Bulgarije op familiebezoek om mijn kindje te tonen aan mijn mama en 

heb in Gent een appartement gevonden waar ik kan leven. Nu moet ik dit inrichten en weet 

niet hoe met mijn kindje.  

Ik zal ook werk moeten zoeken. Kan mijn kindje ergens terecht, kan het opgevangen 

worden? Zal het ergens naar school kunnen gaan.  Gaat het kunnen leren lezen en schrijven? 

Ik ben echt ten einde raad. 

Kunnen jullie mij helpen?? 

Anka Galina Stoeva 

 


